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1. 

Er kruipt een woord met nog geen naam 

over het witveld van papier 

Het raakt aan tijd, roept mensen op 

die ooit hebben geleefd 

een naamloos voornaamwoord 

in een structuur die bezig is 

zichzelf te ontwerpen 

onvaste vorm die zoekt 

waarop het antwoord geeft 

haalt hun gestalten dichterbij, 

beweegt wat zij deden, zeiden 

gezicht geworden woord van vader, 

moeder, kind dat uit de dood is 

opgestaan, aanraakbaar haast 

totdat het uit zijn huid te 

voorschijn klimt en leesbaar 

worden omvang, betekenis 

voor wie het leest een sleutel 

die leven dat eens werd gedeeld 

en in de herinnering sluimert, 

opent, uitademt en verbeeldt 


